
Bijbels ABC   -  de grammatica van het christelijk geloof 
Rechtvaardiging   -  avonddienst 29 november 2020  

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst? Laat het weten via telefoon/Whatsapp (0639244236) 
of e-mail (gdekok@hervormdnunspeet.nl).  

 

Wij lezen in de dienst Romeinen 3:21-26 en Openbaring 19:6-10 

 

In het Oude Testament 

Gen. 15:6 – Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. 

Ps. 32:2a – Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt… 

Ps. 143:1a-2 – antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig. Daag uw dienaar niet voor het gerecht, 

voor u is geen sterveling onschuldig. 

Jesaja 45:25 – Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen. 

 

Zie onder andere voor onterechte rechtvaardiging Ez. 16:51-52, God die zich rechtvaardigt voor het 

volk Jes. 40:25-31. 

 

 

In het Nieuwe Testament 

Lk. 18:14a – Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God… 

1 Tim. 3:16a - … Hij  is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest.. 

Openb. 22:11b – Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden. 

 

Zie onder andere voor de ingewikkelde relatie tussen geloof en werken Abrahams gerechtigheid in 

Rom. 4:9 vs. Jak. 2:21. Over de relatie tussen Gods verkiezing en rechtvaardiging, Rom. 8:28-39. 

 

 

In de belijdenisgeschriften 

NGB art. 20 - De wijze van Gods verlossing 

Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de 

natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, aan te nemen om in haar te voldoen en de straf 

voor de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid 

betoond aan zijn Zoon, toen Hij onze zonden op Hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid 

heeft Hij uitgestort over ons, die schuldig waren en veroordelenswaardig, door in volmaakte liefde zijn 

Zoon voor ons in de dood te geven en Hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door Hem 

de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. 

 

 

Voor ons 

1) “Ik ben gerechtvaardigd.” Kun je dat met ja beantwoorden? 

2) Op welke manieren rechtvaardigen mensen zichzelf in jouw omgeving? En (hoe) reageer je daar op? 

3) Moet God zich rechtvaardigen? 

 

 

Luister  Psalmen voor Nu, Psalm 130, Te vinden op YouTube of CD. 

Kijk Rutger Bregman, Het is tijd voor een nieuw mensbeeld: de meeste mensen deugen, Een 

introductie over een optimistisch mensbeeld. Te vinden op YouTube. 


